
 

 

 

Protestant Theological University

Blindheid in de Bijbel. Een veelkleurig tafereel

Mulder, A.

Published in:
Een eigen geluid in een veranderende wereld. 100 jaar NCB

Published: 01/09/2024

Document Version
Early version, also known as preprint

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Mulder, A. (2024). Blindheid in de Bijbel. Een veelkleurig tafereel. In A. van der Waals, K. Huisman, P. F, & P.
van Trigt (Eds.), Een eigen geluid in een veranderende wereld. 100 jaar NCB (pp. 111-118). NCB.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). You may freely distribute
the URL identifying the publication in the public portal.

This publication might have been made available through the PThU Research Portal under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright
Act, indicated by the “Taverne” license. More information can be found on the PThU website: https://www.pthu.nl/over-pthu/bibliotheek-
pthu/diensten/article-25fa-taverne-amendement-end-user-agreement.pdf
Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will investigate your claim and remove
access to the work if necessary: bibliotheek@pthu.nl .

Downloaded from the PThU Research Portal (Pure): https://pure.pthu.nl .

Download date: 08. Aug. 2025

https://pure.pthu.nl/en/publications/bb0ecae4-50ac-4574-9e0a-1da3bbc4cb0e


Blindheid in de Bijbel. Een veelkleurig tafereel 

Inleiding 

Mijn vrouw is kunstenares. Ze schildert abstracte werken met veel kleuren. Die kleuren brengt ze aan 

in lagen over elkaar heen. Je ziet in een eerste oogopslag niet direct welke dat allemaal zijn. Soms 

lijken een of twee kleuren het doek te bepalen. Maar als je met aandacht steeds een stukje van het 

schilderij bekijkt zie je steeds meer tinten. Het is soms een verrassende ontdekkingstocht. Ook leer ik 

van haar werk dat kleuren vooral samen tot spreken komen: er zijn kleuren die elkaar versterken en 

er zijn kleuren die elkaar juist afvlakken.  

Zo is het ook met het Bijbelse spreken over blindheid. Een oppervlakkige lezing zou tot één duiding 

van het thema blindheid kunnen leiden, die andere perspectieven doet ondersneeuwen. Zo kan je 

zeggen dat blindheid een resultaat is van de zondeval en niet in Gods wereld thuishoort. We laten 

dan  echter onbesproken dat God zelf niet alleen licht schept in de duisternis (Gen 1:3), maar ook het 

duister zelf schept (Jes 45:7).  

In deze bijdrage  wil ik een aantal kleuren van de Bijbelteksten aan het licht brengen en de 

gelaagdheid van betekenissen laten zien.  De thematiek van blindheid is in de Bijbel complex. 

Blindheid wordt in letterlijke zin gebruikt, maar even zo goed in figuurlijke zin: dan verwijst het naar 

iets anders, bijvoorbeeld naar het gedrag van het volk Israël. De lezer moet dus alert zijn op de 

verschillen. Verder dragen de verschillende genres waarin de Bijbel geschreven is bij aan de 

complexiteit. Lezen we over blindheid in de context van een verhaal, een wetstekst of een lied? Is de 

passage over blindheid afkomstig uit een profetische tekst of uit een van de evangeliën?  

Ook moeten we ons realiseren dat de Bijbelboeken afkomstig zijn uit een andere tijd en een andere 

cultuur, waarin heel anders tegen mensen met een handicap werd aangekeken dan tegenwoordig. 

In de Bijbel treffen we wel allerlei aanduidingen aan van beperkingen die mensen hebben, maar we 

weten niet precies welke fysieke kenmerken de schrijvers precies op het oog hadden. In de Bijbel 

worden beperkingen eerder in verband gebracht met sociale omstandigheden dan met medische 

diagnostiek, de fysieke oorzaak van een beperking. Het er anders uitzien had gevolgen voor de plek 

die je in de samenleving mocht innemen. Met sommige beperkingen zoals doofheid of blindheid 

werd je opgenomen in de gemeenschap, met andere beperkingen zoals melaatsheid of 

waanzinnigheid werd je uit de samenleving verbannen. Toch waren er voor blinden ook nogal wat 

beperkingen. Met andere woorden: de aanduiding van blindheid, starheid van ogen, het duister 

worden van ogen had voor de hoorders van de verhalen op de eerste plaats sociale betekenis.  

1. Bescherming, Uitsluiting, Stigmatisering  

In vrijwel alle verhalen in het Oude Testament waarin blinde mensen voorkomen gaat het 

niet om het feit dat iemand blind is of om de ervaringen die je kunt hebben als blind persoon 

in een ziende samenleving. Het gaat de schrijvers er meestal om een theologische boodschap 

uit te dragen: een getuigenis van Gods handelen, een profetie over het volk Israël, een 

karakterisering van de Dienstknecht van God, een typering van de eredienst aan God. Zowel 

aartsvader Isaak als zijn zoon Jakob, die beiden op hoge leeftijd blind worden, zijn volgens de 

verteller van het verhaal in Genesis 27 werktuig in het handelen van de God van Abram, Isaak 

en Jakob. Hoewel Isaak in zijn blindheid wordt bedrogen, wordt hij niet als zwak afgebeeld: 

hij is een krachtige aartsvader, in staat om de zegen door te geven. Hij kan, zoals wij 

allemaal, misleid worden ondanks dat hij Jakob scherp ondervraagt. Hij laat en passant zien 

hoe iemand  die blind is zich oriënteert in de wereld zonder ogen: door te voelen (vers 21), te 

horen (vers 22) en te ruiken (vers 27). Zijn zegenwoord is krachtig en zal door God worden 

bevestigd. Het beeld van een afhankelijke slappeling, dat in sommige kinderbijbels naar 



voren komt is niet juist. Niettemin laat het bedrog door Jakob en Rebekka zien dat blindheid 

je soms kwetsbaar maakt.  

Toch verliezen blinden niet altijd hun kracht of rol: Eli blijft tot op hoge leeftijd ondanks 

ouderdomsblindheid functioneren in de tempel (1 Sam 3). Jacob die zijn blinde vader 

bedroog heeft als hij oud en blind geworden is nog steeds de aartsvaderlijke kracht om zijn 

kleinzoons te zegenen (Gen 48). Simson verricht zijn grootste wonder als zijn ogen 

uitgestoken zijn (Ri 16). 

 

De Bijbel staat ambivalent tegenover deze handicap. Blindheid vraagt enerzijds om 

bescherming: “voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen” (Lev 19:14); “Vervloekt is hij 

die een blinde op een verkeerde weg leidt” (Deut 27:18). Deze voorschriften roepen de 

gemeenschap op tot een minimale vorm van bescherming. Als een blinde zich verplaatst op 

de weg mag je hem of haar niet letterlijk of figuurlijk hinderen. Het is een passieve vorm van 

steun aan de blinden, ongeacht de oorzaak van hun blindheid. Er wordt overigens niet 

gezegd dat je blinden moet huisvesten, te eten moet geven of moet begeleiden op de weg. 

Blinden werden veroordeeld tot het bestaan in de marge van de samenleving als bedelaar, 

daar ze niet zelf door werk in hun levensonderhoud konden voorzien.  

  

Er is dus weliswaar sprake van bescherming maar zeker ook van sociale uitsluiting. Die 

uitsluiting komen we eveneens tegen in de wetsteksten die gaan over de offerdienst aan 

God. In Leviticus 21 worden mensen met een lichaamsgebrek uitgesloten van het vervullen 

van de religieuze plicht offers te brengen naar het heiligdom. Het gaat dan om blinden, 

verlamden, mismaakten of misvormden, maar ook iemand met een gebroken arm of been of 

allerlei andere zichtbare gebreken (Lev 21:18-21). Ook mag men met zulke gebreken geen 

priester zijn voor het aangezicht van God. Zoals de offerdieren gaaf moeten zijn om geofferd 

te mogen worden, zo moeten ook de mensen die in het heiligdom willen komen gaaf zijn. 

Daarmee worden blinden buitengesloten uit de geloofsgemeenschap, uit tabernakel of 

tempel, en kunnen ze zich niet wijden aan een zeer belangrijk aspect van de godsdienst: het 

brengen van offers.  

Hiermee wordt blindheid verbonden met negatieve sociale categorieën als onrein en onheilig 

(profaan), terwijl de tegenovergestelde begrippen rein en heilig (sacraal) bij God horen.  

Het hebben van een lichaamsgebrek als blindheid maakt ook dat je geassocieerd wordt met 

lelijkheid. Iemand zonder gebrek is mooi, zoals Absalom, zoon van koning David, de 

allermooiste was in heel Israël: “Van de voetzool tot de hoofdschedel toe was er geen gebrek 

aan hem.” (2 Sam 14:25). Ook de dichter van het Hooglied bezingt zijn bruid als mooi “zonder 

enig gebrek zijt gij.”( Hgl 4:7). Blindheid, ook al zie je het niet aan de buitenkant, maakt een 

mens minder fraai. 

Ook de categorie van vervloeking wordt in de Bijbel verbonden met blindheid. Als het volk 

Israël zich niet aan de bepalingen van het verbond met God houdt dan geldt een hele lijst van 

vervloekingen. Blindheid is er een van: “De Here zal u slaan met waanzin, verblinding en 

verstandsverbijstering, zodat gij op de middag rondtast, als een blinde in de duisternis; gij 

zult op uw wegen niet voorspoedig zijn, maar bij voortduring verdrukt en beroofd worden, 

zonder dat iemand u redt.” (Deut 29:28-29). Niet alleen is deze blindheid een straf, maar ook 

is de blinde verstoken van Gods redding. Ten slotte moet nog gezegd worden dat blinden 

vaak in gezelschap van allerlei beklagenswaardige groepen mensen worden genoemd: in de 

laatst aangehaalde tekst met waanzinnigen, maar ook bijvoorbeeld vaak met lammen, 

armen, gebochelden en gevangenen. Dit zijn allemaal groepen mensen met een stigma. Niet 

veel positiefs over blindheid dus. 



 

2. Blindheid als geloofshouding 

Bij de profeten als Jesaja en Jeremia zien we verschillende teksten waarin blindheid figureert. 

Heel vaak gaat het dan niet letterlijk over blindheid, maar gaat het over het gedrag of de 

overtuigingen van het volk van God. Profeten spreken over de toekomst die door God wordt 

bewerkstelligd. Maar die toekomst heeft rechtstreeks te maken met de situatie waarin het 

volk zich bevindt en hoe het zich gedraagt ten opzichte van Gods voorschriften voor een 

goed leven. Vanuit het heden zijn de profetische toespraken bedoeld om mensen te 

bewegen een andere weg te kiezen. Blindheid en doofheid zijn daarbij begrippen die de 

houding en het gedrag van de Israëlieten omschrijven. Verandert er in die visioenen over de 

toekomst iets aan de status van de blinden? Of dragen ze nog steeds het stigma dat we 

zagen in andere teksten?  

God wordt gezien als de hersteller, de genezer. Door straf en vloek probeert hij de 

communicatie met het volk Israël en de andere volken te herstellen (Jes 19:22; Jes 57: 17-

20). Het is een genezing van ongehoorzaamheid, de afkeer van God, die door Jesaja met 

doofheid en blindheid wordt omschreven: “Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren 

doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat  het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet 

hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.”  (Jes 6:10); 

het volk dat in ongerechtigheid leeft wandelt in duisternis, en tast op klaarlichte dag als 

blinden rond en wacht op licht (Jes 59/10). Als God de relatie herstelt lijkt het er soms op dat 

blinden genezing ontvangen: “Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der 

blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een 

hert en de tong van de stomme zal jubelen.” (Jes 35: 4b-6a). Niet zeker is of hier een 

letterlijke betekenis is bedoeld. Het is goed te verdedigen dat deze tekst wijst op een 

ommekeer in de figuurlijke blindheid. Dat het volk na berouw van godswege een betere 

toekomst ontvangt en terugkeert uit ballingschap. In dezelfde geest spreekt Jeremia: “Zie, Ik 

breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen 

blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen 

terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen 

voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. “ (Jer 31: 8/9). De 

blinden en lammen die hier letterlijk als mensen met een beperking zijn bedoeld in deze 

tekst zijn niet genezen als zij terugkeren uit ballingschap, maar worden door God 

ondersteund in hun lange, zware tocht.  

En net als in Jesaja 6 schets Jesaja op een sarcastisch-ironische toon in hoofdstuk 29 een volk 

dat de bedoelingen van God niet verstaat en roept het op blind te worden (vers 9). Kort 

daarna voorspelt de profeet dat deze geestelijk blindheid wordt opgeheven: “van donkerheid 

en duisternis verlost, zullen de ogen der blinden zien.”(Jes 29:9). Blindheid staat dus voor het 

afgedwaald zijn van Gods bedoelingen. Ook hier niet veel positiefs over blindheid. 

 

3. De profeet Bartimeüs 

Veel lezers zullen bij het begrip blindheid aan het verhaal van Bartimeüs denken. Laten we 

dit  verhaal  lezen om te kijken of we deze bijdrage misschien toch positief kunnen afsluiten. 

Het verhaal in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 10 gaat als volgt:  
 46En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho ` 

vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de weg. 47En toen hij hoorde, dat 

het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David,  Jezus, heb medelijden 

met mij! 48En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, 



heb medelijden met mij! 49En Jezus stond stil en zeide: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot 

hem: Houd moed, sta op, Hij roept u. 50Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51En 

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zeide tot Hem: Rabboeni, 

dat ik ziende worde! 52En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd 

hij ziende en volgde Hem op de weg. 

Op het eerste gezicht lijkt dit een soort ‘standaard genezingsverhaal’:  Jezus heeft oog voor 

de gemarginaliseerden in de samenleving, hoort een blinde bedelaar en zet deze in het 

midden van de menigte en geneest hem, als teken van het Koninkrijk van God. 

Deze uitleg is een van de manieren om het verhaal te begrijpen, en heeft goede papieren in 

de christelijke traditie. Blindheid zal er niet meer zijn in het koninkrijk van God is hier de 

gedachte en als teken daarvan verricht Jezus van Nazareth wonderen. Daarmee wordt 

blindheid als iets dat niet bij de wereld van God hoort getekend, als iets dat door de zondeval 

in de wereld is gekomen. Blindheid hoort niet. En vanuit de directe context waar 

gediscussieerd wordt over wie van de discipelen leiding mag geven en wie moet dienen 

(Marc 10:35-45) zou het verhaal kunnen lezen als een genezingsverhaal waarin Jezus zijn 

dienstbaarheid demonstreert.  

Deze lezing doet echter geen recht aan wat Marcus in mijn ogen met dit verhaal wil zeggen. 

Alle nadruk ligt in de uitleg dan op de macht van Jezus, in contrast met het negatieve van 

blindzijn, terwijl dit verhaal de hoofdrol geeft aan Bartimeüs. Het gaat niet om een 

genezingswoord van Jezus of om een genezingshandeling. Het gaat om iemand in de marge 

van de samenleving die opstaat. 

Allereerst heeft hij een naam. Het is niet ‘een blinde’ maar iemand met een naam, 

Bartimeüs. Dat zie je in de andere evangeliën niet, en ook niet in Marcus bij andere 

genezingsverhalen.  

Het tweede is dat Bartimeüs actief optreedt. Hij hoort dat Jezus van Nazareth voorbijgaat en 

roept. Hij komt op voor zichzelf. Waar bij de blinde man van Betsaïda in Marcus 8 anderen 

hem tot Jezus brengen en Hem smeken hem aan te raken is Bartimeüs een persoon die zelf 

actie onderneemt – geen hulpeloze zwakkeling. En zelfs als een heleboel mensen hem 

bestraffen volhardt hij in wat hij wil, en roept nog harder. Als Jezus hem tot zich heeft 

geroepen ontstaat er een respectvolle wederzijdse ontmoeting: Bartimeüs noemt Jezus ‘mijn 

Heer’ en Jezus vraagt Bartimeüs wat hij wil. 

Het derde element dat dit verhaal anders maakt dan andere genezingsverhalen is de manier 

waarop Bartimeüs Jezus tweemaal aanspreekt: ‘Jezus, Zoon van David’. Dit is de eerste plek  

in Marcus waar deze titel klinkt. Jezus staat voor zijn weg naar Jeruzalem (Marc 11:1 e.v.) 

waar gebeuren zal wat hij eerder al driemaal aankondigde: zijn lijden, sterven en opstanding. 

De mensen gaan zien wie deze Messias is, waarover Petrus weliswaar sprak (Marc 8:29) maar 

van wie hij dit lijden en sterven niet wilde accepteren. Hij zag Jezus en zijn missie nog niet in 

alle scherpte. De blinde Bartimeüs roept tweemaal Jezus aan met de titel ‘Zoon van David’. 

Dit maakt dit laatste genezingsverhaal in Marcus tot een sleutelpassage. Het beantwoordt de 

vraag wie Jezus nu werkelijk is en die Zoon van David wordt in het volgende hoofdstuk 

bejubeld met ‘Hosanna. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren; ’… ‘gezegend het 

komende rijk van onze vader David.” (Marc 11:10).  Twee hoofdstukken eerder, na een 

tweede wonderlijke maaltijdvoorziening  verwijt Jezus aan de discipelen dat ze nog steeds 

niet begrijpen wat er met Hem aan de hand is, dat ze oren hebben maar niet horen, en ogen 

hebben maar niet zien (Marc 8:18). Hier laat een blinde man horen dat hij het wel ziet wie 

Jezus werkelijk is. Hij laat het niet alleen horen, maar tegen de opdracht van Jezus in (‘ga 

heen’), verbindt hij ook consequenties aan zijn geloof en volgt hij Jezus op de weg (Marc 

10:52). Daarin spreekt opnieuw de kracht van deze blinde man. 



Het vierde element dat ik wil noemen is dat dit verhaal niet of niet alleen een verhaal van 

een genezing is, waarin het probleem van blindheid voor een enkeling, Bartimeüs, wordt 

opgelost. Het is ook en vooral een verhaal met een profetisch, openbarend getuigenis met 

een boodschap voor alle lezers van het evangelie. Terwijl de menigte de persoon met een 

beperking wil negeren en afremmen en daarmee Jezus’ contact met hem verhindert, luistert 

Jezus naar de roep van een blinde en roept hem bij zich via diezelfde menigte. Daarmee 

verandert niet alleen de houding van deze mensen ten opzichte  van iemand met een 

beperking – nu spreken ze hem moed in – maar geeft Jezus Bartimeüs een belangrijke rol in 

een sociale context waarin hij werd geminacht. Hij laat in woord en daad zien wie Jezus 

werkelijk is. Als gelovige volgt hij hem. En daarmee hoopt Marcus dat de ogen van de lezers 

open gaan en dat ze ook Hem op de weg gaan volgen. 

Zo eindigt onze verkenning van het thema blindheid in de Bijbel positief. Een blinde wordt 

met waardigheid aangesproken, wordt genezen en krijgt een profetische hoofdrol in het 

evangelie. Jezus toont een vorm van inclusief handelen waarin iedereen die het wil zien een 

oproep kan horen om datzelfde te doen.   


